
      Gezamenlijk Diaconaat  

 

Besteding diaconiecollecten maand juli/ augustus 2023   
 
2 juli   Kerk in Actie Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten. 

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden 
van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische 
provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige 
migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en 
makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft 
voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen 
minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan deze migranten.          

 
9 juli   Edukans.   Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school 

of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. 
Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken ze elke dag samen 
met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. 

 
16 juli  overstapdienst, het collecte doel wordt door de overstappers bepaald.  Nadere 

info volgt in de kerkbrief.  
 
23 juli  Artsen zonder grenzen.  - Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood 

verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht 
hun ras, politieke overtuiging of religie.  

 
30 juli   Roemenië Actie Commissie: Afgelopen april hebben we op bescheiden wijze 

mogen vieren dat wij al 20 jaar actief zijn in het kinderziekenhuis van Ludus en 
ons dorpje Magyarózd. In die afgelopen jaren hebben wij veel mogen bereiken. 
Het opknappen van het ziekenhuis, het bouwen van een dokterspost en het hele 
dorp laten aansluiten op de waterleiding zijn projecten waar wij enorm trots op 
zijn en waarmee wij ook De Baak op de kaart hebben gezet. Ook konden wij 
vorig jaar oktober met de jeugd uit Hasselt het werk voltooien in het dorpshuis.  
Toch zijn wij na 20 jaar nog niet klaar. Wij ondersteunen het Kinderziekenhuis en  
het pamperproject waarmee bejaarden incontinentie producten kunnen krijgen 
en we zijn bezig met de restauratie van het kerkorgel.  Van harte aanbevolen.  

 
6 augustus  Terre des Hommes. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden   

uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen 
zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre de Hommes werkt aan 
een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen 
opgroeien tot zelfstandige volwassenen.  

 
13 augustus  Diaconie. Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen  helpen 
 
20 augustus  Collecte voor de plaatselijke voedselbank. Omzien naar elkaar ook in 2023!  
 
27 augustus Stichting het vergeten kind. In Nederland wonen heel veel kwetsbare kinderen 

die het moeilijk hebben. Zij hebben uw hulp dringend nodig en dit houdt niet op 
met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind organiseert 
activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het 
leven van deze kinderen.  

 
3 september  Diaconie  Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen  helpen.   

10 september  Kerk in actie; kinderen en jongeren.  Zijn de jongeren de toekomst van de kerk? 
Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. 



Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan 
aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.  

                
Hierboven staan de collectes voor de diensten in juli/augustus 2023. U kunt elke week uw 
bijdrage overmaken via GIVT-app of in de collectezak in de kerk doen, de eerste collecte is 
bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de 
kerkrentmeesters. De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.    
 
Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van 
de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste 
plek terecht komt.                
                                    NL18 RABO 0325 602 638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie 
                                    NL93 RABO 0325 605 459 t.n.v. Diaconie de Baak  
 
Collectebonnen en munten.  
Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw 
collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij Anita 
Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141 in de 
brievenbus doen. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.  
 

Opbrengst collecten diaconie afgelopen tijd.  
Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maanden april en mei. Dit is 
het totaalbedrag van de beide kerken. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de 
bankrekeningen van de diaconie!  Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
 
Giften  

Datum Ontvangen via  Bedrag 

mei   De brievenbus voor Kerk In Actie Egypte         30,00 

Juni   Hannie Schaap voor de diaconie         10,00 

    Totaal  €     40,00 

 
 
 
April    

Datum Bestemd voor Bedrag 

2 april  Liliane Fonds      457,53 

6 april  RAC      249,77 

9 april  Kerk in Actie: Moldavië       492,76 

16 april  Hart van Hasselt      204,46 

23 april  Kids Care Kenia       416,22 

30 april  Vrienden van Philadelphia       195,26 

                                                              Totaal  € 2016,00 

 
Mei  

Datum Bestemd voor Bedrag 

7 mei   Kerk in Actie: Oekraine      346,11 

14 mei  Liliane Fonds     264,58 

18 mei   Stichting Vluchteling        87,36 

21 mei  Diaconie      295,85 

28 mei  Kerk in actie: Egypte      303,42 

                                                              Totaal  €1297,32 

 
 
 
 

Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide diaconieën! 



 
NIEUWE COLLECTE DOELEN/ NIEUW BUITENLAND PROJECT?  
Het lijkt nog ver weg, maar in de herfst gaan we weer bezig met het collecterooster van 2024. 
Wij willen u vragen met  ons mee te denken en ons te mailen welke doelen de diaconie zou 
kunnen opnemen in het nieuwe collecterooster van 2024. Heeft u suggesties over een nieuw 
buitenlandproject of een ander collectedoel in binnen of buitenland dan horen wij graag van u 
via het emailadres: wil.kappert@pknhasselt.nl of telefonisch 0619860235. Graag uw reactie voor 
1 september 2023.  
 

 

Nieuws van de diaconie en de kindernevendienst.  

Vakantietas 2023  

Deze actie is voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen in 

Zwartewaterland die niet op vakantie kunnen. De 

gezamenlijke diaconie van de Ichthuskerk en De Baak en 

de kindernevendienst hebben besloten om mee te doen 

aan de actie vakantietas van Kerk in Actie. We hebben 60 

tassen besteld bij Kerk in Actie en deze tassen willen wij 

graag vullen voor deze kinderen, 

Daar hebben wij uw hulp bij nodig:  

Bij de plaatselijke winkeliers van Hasselt, Lokaal 5, bij 

Marko, het Suikerhoekje en DA Marskramer/ten Kate 

staan manden met speelgoed, stiften, snoep, spelletjes 

met diverse prijzen. U kunt bij een van deze winkeliers 

iets uitkiezen, dit kopen en inleveren in de winkel zelf of 

zondag meenemen naar een van de kerken of bij een van 

de diakenen. Uiterste inleverdatum dinsdag 11 juli: 

daarna worden de tassen gevuld en op zondag 16 juli in de overstapdienst worden de tassen 

symbolisch overhandigd aan de Voedselbank Zwartewaterland.   

Een financiële bijdrage is ook van harte welkom. Dit kunt u overmaken op reknr. van de diaconie 

NL 93 RABO 0325605459 de Baak of op reknr. NL 18 RABO 0325602638 voor de Ichthuskerk 

onder vermelding van vakantietas 2023.    

Kunnen we op u rekenen?  

Hartelijk dank namens de gezamenlijke kindernevendienst en diaconie.  

 

 

 

 

Wilt u nog eens een kaartje sturen naar …… 
 
Wilt u in de zomermaanden denken aan de mensen die in verpleeghuizen wonen in Hasselt of 
elders en hen een kaartje met een zonnige groet sturen? 
Maar er zijn vast ook andere mensen die bij u in gedachten schieten om een kaartje te sturen, 
om even te laten weten dat er hen gedacht wordt in deze zomermaanden …. …   
                                                   



                                                                        
 
 

 Met open armen 
 
 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
Welkom in Gods huis, 
Welkom in Gods huis, 
Welkom in Gods huis, 

Welkom, welkom thuis. 
 

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 
 
 
 
 

 


